MEDITATIE

Nu laat U, Heere, Uwdienstknechtgaan in vrede, volgensUwwoord, want
mijnogenhebbenUw zaligheidgezien, die U bereidhebtvoor de ogen van alle volken,
eenlicht om de heidenenteverlichtenen om Uw volk Israél teverheerlijken. Lukas 2:
29-32

Verlangen en Verwachten

Liturgisch gezien wordt het verhaal van Simeon (en Anna) vaak ergens
na de Kerstperiode verteld. Dat omdat het Kindje Jezus dan geboren is
en in de armen van Simeon wordt gelegd. Maar je zou het verhaal ook
voor de kerstperiode kunnen lezen, wanneer je het accent van het
verhaal van Simeon op de voorafgaande verwachting legt, nog voordat
Simeon deze vervult mag gaan zien. Voor Simeon geen afgebakende
adventsperiode van 4 weken lang maar een leven lang verwachtte hij
de vertroosting van Israél. Het liet hem geen moment los. De Geest van
God was op hem en in een Goddelijke openbaring door de heilige Geest
zelf was het hem beloofd. Voor dat je sterven gaat Simeon, zal je eerst
de Gezalfde zien. Hoe lang was Simeon al hopend en verwachtend? Hij
was godvrezend zo staat geschreven en ik denk dat hij wellicht elke
dag gebeden heeft om de vervulling van wat aan hem geopenbaard
was. Wat verwachtte hij dan?

Wist hij eigenlijk wel dat het om een Kind zou gaan? Wat en hoe
verwachtte hij eigenlijk het in vervulling gaan van de belofte die aan
hem geopenbaard was? Hoe dan en ik welke vorm? Het enige dat hij
wist, als het komt dan moet ik daarvoor in de tempel zijn. Zijn wij ook
eigenlijk zo met de kerk bezig? Verwachten wij ook dat wat ons
geopenbaard is juist in de Gods huis, in de kerk in vervulling kan gaan?
Door de Geest gedreven, ging Simeon naar de tempel, en daar opeens
ziet hij het. Ja dat is het! Een Kind! Is dat het dan wat hem
geopenbaard is? Wellicht komt het bij Simeon in de gedachten op:
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Dit is hem, de
Vredevorst, een licht om de heidenen te verlichten en om het volk
Israél te verheerlijken. Het ligt hier in zijn armen!



Wij hebben een beeld van Simeon als een stokoude man. Het is niet uit
de bijbel op te maken, want zijn leeftijd staat niet vermeld. Van
Hanna, die ook in de tempel aanwezig was, wordt gezegd dat ze een
hoogbejaarde weduwe is. Dus is al gauw geconcludeerd dat ook Simeon
een bejaarde man is. Er staat dat hem geopenbaard is dat hij niet zou
sterven voordat hij de Messias zou zien, maar ook dat betekent nog
niet per se dat hij nu ook oud is. Het kan zo zijn, dat God pas tot je
komt nadat je een leven lang gehoopt hebt, maar in regel is dat niet
zo. Wie hem jong zoekt, kan en zal hem ook jong vinden. God gebruikt
ook jonge mensen (in de kracht van hun leven) en zet ze in, om zijn
belofte en opdracht, het verlichten van de heidenvolken in vervulling
te laten gaan.

Het beeld van een oude Simeon komt waarschijnlijk mede door de
schilderingen van Rembrandt. Vijf keer heeft hij de beroemde lofzang
van Simeon, geschilderd, steeds wel als een oude man. De ene keer
staat Maria centraal, de andere keer valt het licht in het schilderij op
het kind. Maar met zijn laatste, het vijfde schilderij is iets bijzonders
aan de hand. Rembrandt verwerkte soms iets van zichzelf in het
schilderij, en het lijkt erop dat hij zijn eigen leven en werk afrondde
met dit schilderij, waar hij heel dicht inzoomt op Simeon. In 1669,
schildert Rembrandt nog één keer Simeon met het Kind Jezus.
Rembrandt heeft inmiddels twee vrouwen en zijn kinderen begraven.
Zijn roem en fortuin zijn vervlogen. In 1668 overlijdt zijn geliefde zoon
Titus. Het dochtertje van Titus, Titia, wordt na de dood van haar vader
geboren. Rembrandt is haar peetvader en draagt haar naar het
doopvont. In dit laatste schilderij van Rembrandt houdt Simeon de ogen
gesloten. Op zijn vooruitgestoken onderarmen ligt een kind, dat
geconcentreerd opkijkt naar de oude man die de lofzang zingt. De
handen van Simeon maken een adembenemend gebaar; ze steken naar
voren, de handpalmen tien centimeter van elkaar, de vingers gestrekt.
Als of het geluid uit het schilderij zelf komt: Nu laat u Heere Uw
dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord, want mijn ogen hebben
uw zaligheid gezien.

Dit schilderij is niet alleen de laatste keer dat Rembrandt Simeon
geschilderd heeft, maar het betreft ook het laatste onvoltooid
schilderij is dat werd aangetroffen in Rembrandts atelier na zijn
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overlijden. Het lijkt erop voor Rembrandt, dat met dit werk zijn hele

collectie zijn hele oeuvre voltooid is. Met het kind Jezus in zijn armen
gaat hij zelf naar zijn grote Meester. Een voltooid leven. Gods belofte
heerlijk vervuld!

Graag nodigen we je als kerkenraad uit op de plaats waar God zijn
belofte vervuld. Hier in de kerk, hier aan de avondmaalstafel, laat de
heilige geest op jou zijn, verwacht het Kind, de vertroosting van Israél,
open je armen en ontvang hem. Laat ieder het horen dat ook voor u en
voor jou eens werd geboren. De Redder der wereld, de Heer van ‘t
heelal!

Namens de kerkenraad wens ik u goede kerstdagen en een
verwachtingsvol 2024 toe.

A.J. van Gammeren




REDACTIONEEL

Nog niet zolang geleden ontving u het vorige, dikke, exemplaar van ’t
Schakeltje dat vooral in het teken stond van het afscheid van dominee
Van Kapel.

Dit Schakeltje is het laatste van 2023 en natuurlijk daarom aandacht
voor Kerst en jaarwisseling en ook de vaste rubrieken zoals het
preekrooster, de verjaardagen van onze gemeenteleden die 75 jaar of
ouder hopen te worden de komende maanden, verslagen van
bijeenkomsten enz.

We vinden het ontzettend fijn wanneer u als lezer, als gemeentelid ook
iets instuurt dat we kunnen opnemen. Dat mag een gedicht zijn dat u
raakt, een stukje dat u ergens heeft gelezen en dat u door wilt geven,
alles is van harte welkom.

Voor nu wensen wij u naast veel leesplezier vooral Gods Zegen toe op
de komende Kerstdagen waarop wij de geboorte van Jezus Christus
mogen herdenken maar die ook zo vaak in het teken staan van degene
die we missen.... Juist met de “feestdagen”....

Voor 2024 wensen wij u allen een gezegend nieuw jaar toe. Een jaar
dat voor onze gemeente ook heel belangrijk gaat worden; invulling van
de vacature van predikant, invulling van de vacature van ouderling.
Bidt u voor de toekomst van onze gemeente?

Namens de redactie,

Esther & Rianne
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ROOSTER KERKDIENSTEN

Datum

Voorganger

24 december

P.i.o. M. van Genderen, Leerdam

25 december

Ds. H.J. van Kapel, Hernen

31 december,

Ds. AAW.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg,

17.00 uur oudejaarsdienst

7 januari Ds. J. de Jong, Gouda, bevestiging
ambtsdragers

14 januari Ds. G.D. Hoff, Rhenen

21 januari Ds. J. Boom, ’s-Gravenmoer

28 januari Ds. J. Alma, Nieuwegein

4 februari Ds. A. de Ruijter, Wijn en Aalburg, Heilig
Avondmaal

11 februari Ds. G. Boer, Rhenen, 1°lijdenszondag

18 februari Ds. H.J. van Kapel, Hernen, 2°lijdenszondag

25 februari Ds. J. de Jong, Gouda, 3°lijdenszondag

3 maart Ds. H. Tacken, Rosmalen, 4°lijdenszondag

10 maart Ds. J. van den Hout, Raamsdonksveer,

5°lijdenszondag

13 maart, 19.30
uur

Ds. S. Jumelet, Biddag

17 maart

P.i.o. W. Koudijs, Zeist, 6°lijdenszondag

24 maart

Ds. W.P. van der Aa, Waalwijk,
7°lijdenszondag

29 maart, 19.30
uur

Ds. H.J.P. de Pater, Nieuwegein, Goede
Vrijdag, Heilig Avondmaal

31 maart

P.i.o. M. van Genderen, Eerste Paasdag

VRIENDELIJK VERZOEK

Als u gebruik wilt maken van De Schakel, wilt u dit dan van tevoren
overleggen met de agendabeheerder Corrie Hoefnagel? Dan kan Corrie
alle gebruik aantekenen in de agenda en heeft zij goed overzicht over
het gebruik van De Schakel. Dank voor de medewerking.



VANUIT DE KERKENRAAD, VERSLAG GEMEENTEAVOND VAN 27
NOVEMBER 2023

Voorafgaand aan de gemeenteavond hebben we een avondgebed
gehouden in de kerk. De meditatie en het gebed zijn opgenomen in dit
Schakeltje.

Daarna zijn we naar de Schakel gegaan en na een kop koffie en thee
heeft Adriaan van Gammerende avond geopend met een aantal
mededelingen.

Daarna heeft Sybren van Gammereneen presentatie gegeven over zijn
reis naar Uganda.

Na een tweede ronde koffie en thee heeft Thomas Hanckmannons
meegenomen in het proces rondom het beroepingswerk. Een grote klus
en zeker een andere route dan het 20 jaar geleden was.

Voor het door laten lopen van het winterwerk heeft de kerkenraad het
volgende ingezet:

e Mw. De Bruijn uit ’s Gravenmoer begeleidt de Bijbelgesprekskring

e Dhr. Molenaar ondersteunt Rianne Boll bij de catechisatie

e Pastoraat wordt opgepakt door Marry Molenaar en Ria Vuijk

e Contactmiddag wordt begeleid door Gerrit van der Wiel

e Zaken vanuit het dorp: kerkenraad pakt dit op

e Consulent voor het begeleiden van het beroepingswerk: ds. J. van

den Hout uit Geertruidenberg

We gebruiken de gids voor beroepingswerk van de PKN en hebben een
Webinar gevolgd “Vacant, waar start je”.

In de gids staan 19 stappen uitgewerkt. Deze stappen starten met het
bezinnen op de afgelopen 19 jaar en het maken van een profielschets
van de gemeente en van de predikant.

Stap 1: Bezinning op afgelopen 19 jaar kerkzijn in Waspik
Profielschetsen maken van Gemeente en gewenste predikant
Stap 2: Solvabiliteitsverklaring Kerkrentmeesters

Stap 3: Toestemming vragen voor beroepen bij de classis
Stap 4: Consulent (Ds. J. van den Hout)



Stap 5: Beroepingscommissie samenstellen

Opdracht voor commissie formuleren

Stap 6: Gemeente wordt uitgenodigd om voordrachten te doen

Stap 7: Advieslijst van mobiliteitsbureau

Stap 8: Optioneel advertentie bij PKN

Stap 9: Beroepingscommissie stelt een lijst van geschikte kandidaten
samen. Beroepingscommissie gaat in gesprek met kandidaten en gaat
kandidaten horen.

Stap 10: Beroepingscommissie stelt een gemotiveerd advies op

Stap 11: Beroepingscommissie biedt advies aan, aan de kerkenraad
Stap 12: Kerkenraad neemt advies over en stelt voorgedragenkandidaat
voor

Stap 13 & 14: Verkiezing uitschrijven

(Op dit moment niet helemaal duidelijk wat de regels zijn die hier voor
geldenin onze gemeente. Plaatselijke regeling legt verkiezing bij
kerkenraad)

Stap 13: Verkiezingsbijeenkomst uitschrijven, belijdende Lidmaten HG
Waspik

Stap 14: Kerkenraad en beroepingscommissie lichten voordracht voor
kandidaat toe.

Eventueel stelt de kandidaat zichzelf voor de verkiezing voor,
verkiezing 2/3 aanwezige lidmaten moet instemmen

Stap 15: Kerkenraad maakt in dienst naam van de kandidaat bekend

5 dagen gelegenheid tot bezwaar tegen de procedure, niet tegen de
kandidaat

Stap 16 & 17: Beroep uitbrengen

Stap 18: Bedenk tijd kandidaat 3 weken

Stap 19: Approbatie/goedkeuring aanvragen bij de Classis

Waar staan we nu: Stap 1 Bezinning

Vacaturetijd is Bezinningstijd

Gesprek in de kerkenraad: Wat heeft de gemeente nodig?

Wat zijn de mogelijkheden?ls samenwerking in de regio een optie?
Moeten we nu een predikant aanstellen voor een bepaalde tijd en dan
met elkaar tijd nemen voor deze bezinning? Gaan we meteen een
predikant beroepen? Voor hoeveel mogen we iemand aanstellen? Zijn er
andere mogelijkheden voor samenwerking/invulling?

Daarna heeft Co Vos de solvabiliteitsverklaring toegelicht. Een
verklaring waarin we de financiéle situatie van de gemeente moeten
inleveren, maar ook het beleidsplan, een meerjarenbeleid etc.
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Aan de hand van de solvabiliteitsverklaring krijgen we te horen voor
hoeveel we een predikant kunnen aanstellen. Deze stap heeft veel
werk gevraagd van de KRM.

Tijdens de gemeenteavond is benadrukt dat we transparant en helder
willen communiceren met de gemeente. We zullen u telkens op
gemeenteavonden bijpraten hoever we zijn in het stappenplan en wat
onze vervolgstappen zijn. Natuurlijk zullen we u telkens bevragen waar
dat gewenst is. Als u vragen heeft, kunt u deze bij een van de
kerkenraadsleden stellen.

Na rondvraag en afsluiting is de avond beéindigd.




IN MEMORIAM

Op zaterdag jl. is op de begraafplaats bij de kerk begraven Helena
Cornelia de Rooij. Zij overleed op maandag 7 november in de leeftijd
van 90 jaar.

Leny de Rooij heeft altijd op de Schotse Hooglanderstraat 29 gewoond.
Leny heeft altijd een belangrijke rol binnen de familie gespeeld. Zij
was een zorgzame zus en tante, haar huis stond altijd voor iedereen

open. Zij was naar iedereen zeer behulpzaam.

Leny heeft ook veel jaren in de zorg gewerkt en werd daar ook zeer
gewaardeerd.

Binnen onze kerk heeft zij altijd deelgenomen aan vele activiteiten. Zij
bezocht zo lang dat mogelijk was de kerkdiensten van onze gemeente.
Zij is lid geweest van de vrouwenvereniging en de contactmiddag, ook
nam zij deel aan het bezinningsuurtje.

Bij kerk- en Schakelschoonmaak was zij ook vele jaren betrokken.

De oud papierophalers gingen op de laatste zaterdag van de maand in
hun ronde altijd koffie bij haar drinken.

Wij zullen haar als gemeente lid erg missen en wensen de familie veel
sterkte bij de verwerking van dit verlies.
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GEDACHTENISZONDAG

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar zijn de dierbaren van
overleden gemeenteleden uitgenodigd om met ons in de dienst hun
geliefden te herdenken.

Helena Johanna Treffers-Dekker overleden op 27 januari 2023in de
leeftijd van 97 jaar

Willem Gosewinus van Herwijnen overleden op 23 februari 2023 in de
leeftijd van 80 jaar

Ad Maijers overleden op 17 april 2023 in de leeftijd van 75 jaar

Martinus Jacobus Verduijn overleden op 26 mei 2023 in de leeftijd van
78 jaar

Helena Cornelia de Rooij op 7 november 2023 in de leeftijd van 90 jaar

[k ben met je,

alle dagen
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We hebben op de avondmaalstafel voor een ieder een kaars neergezet
en deze ontstoken aan de Paaskaars.

God van leven, van licht, als wij de nhamen noemen
van onze dierbare gestorvenen,
horen wij hun stem en zien wij het voor ogen:
zijn vertrouwde blik, haar karakteristieke gebaar,
hun kleine dagelijkse rituelen, we bewaren ze als kostbare schat.

Als we hun namen noemen, staan we erbij stil wie we voor elkaar
mochten zijn,
wat we deelden aan vreugde en ook aan gemis.
Hoe we elkaar tot steun waren en wat is blijven liggen, wat we liever
anders hadden gezien of gedaan.
God, wij bidden om vrede met wat is en is geweest,
om vindingrijkheid als die vrede iets van ons vraagt.

Als we de namen noemen van onze dierbare gestorvenen
beseffen we hoe kostbaar het is:
de dagen van ons leven die we delen onder de zon en in de schaduw.
Voor wie de rauw van verdriet voelt als een open wond,
bidden wij om zachtheid en om geduld,
om liefdevolle zorg van anderen om hun gemis heen.

Mensen van de dag zijn we, kostbaar en kwetsbaar zo gaan we
samen met anderen aan de hand onze weg.
Wij bidden om uw zegen, dat we elkaar behoeden en helpen leven met
wat is.
Sterk in ons het vertrouwen,
voed onze veerkracht, dat wij de liefde voor het leven bewaren.
Neem ons bij de hand, keer ons ten goede, keer ons ten leven.

Amen.
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GEDICHT
Gebed voor alle keren

Voor alle keren dat wij onze deur gesloten hielden,
Geen aandacht hadden, vragen wij:
Geef ons een nieuwe kans God

Voor alle keren dat wij iemand uitsluiten,
Buiten onze kring plaatsen, vragen wij:
Doe ons opnieuw beginnen God

Voor alle keren dat onze woorden onherbergzaam zijn
Hard, minachtend en veroordelend, vagen wij:
Geef ons een nieuwe kans God

Voor alle keren dat de vreemdeling in ons midden

Gewond wordt door de muren van wantrouwen en veroordelen, vragen
Wij

Doe ons opnieuw beginnen God

Gij groter dan ons hart, geef ons nieuwe ruimte
Vernieuw ons har, doe ons opengaan voor elkaar,
In Uw nhaam, amen.

Marius van den Berg

Ingezonden door Marry Molenaar en gebruikt als afsluiting van het
avondgebed op 27 november
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HET GESCHREVEN WOORD

Twee vrienden lopen in de woestijn en krijgen ruzie. De ene vriend
slaat de ander in zijn gezicht. De ander wrijft over zijn gezicht en
schrijft in het zand: ‘Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in mijn
gezicht.’

Gezamenlijk lopen ze verder tot ze bij een oase komen. De vrienden
lessen hun dorst en nemen een bad. Zodra ze uit het water stappen,
komt de vriend in drijfzand terecht. Zijn vriend snelt toe en redt hem
van de dood. Vervolgens schrijft de vriend op een steen: ‘Vandaag
heeft mijn beste vriend mijn leven gered.’

De ander vraagt verbaasd: ‘Waarom schrijf je eerst in zand en nu op
een steen?’

De vriend antwoordt: ‘Wanneer iemand je kwetst en je schrijft het in
zand, dan zal de wind van vergeving het uitwissen. Als iemand iets
goeds voor je doet, zou je het in steen moeten schrijven. De wind kan
het dan nooit uitwissen.’

Ingezonden door Henk van Oosterhout

CONTACTMIDDAGEN

Woensdagmiddag 10 januari komt Francien van Helden uit Almkerk
een presentatie geven over "De Baakster“van vroeger jaren.
Deze middag begint om 14.00 uur in de Schakel.

Woensdagmiddag 14 februari verzorgt dhr. Gert Koren uit
Gameren deze middag met als onderwerp "De boer hij ploegde voort”
Deze middag begint om 14.00 uur in de Schakel.

Woensdagmiddag 13 maart wordt samen met Vrouwenvereniging
“Lydia"de Paasviering gehouden.
Deze middag begint om 14.00 uur in de Schakel.

Hebt U nog nooit een contactmiddag bezocht, toch interesse
altijd van harte welkom.
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BIJBELGESPREKSKRING

Gelukkig hebben we Marianne de Bruin bereid gevonden om ons te helpen
en mee te denken in dat toch wel moeilijke boek van Openbaringen.

We lezen, leren en bespreken uit het boekje “Leeuw en Lam” van
P.J.Lalleman.

De tijden zijn ook veranderd, nu komen we op dinsdag morgen van 10 tot
11.30 bij elkaar in de Schakel.

De volgende keer is gepland op 19 december, waarin we verder gaan met
hoofdstuk 5, daar is veel over uit te diepen en er zijn geen foute vragen.
Stap voor stap wordt het toch wel wat duidelijker en dat is fijn om het met
elkaar uit te diepen, soms moet je het van een andere kant bekijken. Het
Zijn leerzame en fijne ochtenden.

Wil je ook meedoen altijd welkom, wel even aanmelden graag bij Ellie
Netten 06 83400305 of bij mij Marry Molenaar.

Dan wil ik nu nog mede namens de bijbel gesprekskring u alle een
Kerstgroet toe zenden.

“ik wens u wat licht” van Frans Weerts

Ik wens u wat licht in momenten van zorgen;

Ik wens u wat hoop en wat uitzicht op morgen.

Ik wens u wat warmte in kil-grijze dagen;

Ik wens u een antwoord bij twijfels en vragen.

Ik wens u een zachtheid als woorden te hard zijn.
Wat vreugde en vrede als gedachten te zwart zijn.
Ik wens u wat rust te midden van werk;

Ik wens u wat stilte, het maken u sterk.

Ik wens u een hand die u verder geleidt,

Een stralende glimlach die uw vrienden verblijdt
Ik wens u een plaats om bij regen te schuilen;

Ik wens u een mens die niet schrikt van uw huilen.
Ik wens u een bloem om uw dagen te kleuren,

En een vriendelijk gebaar om bij op te fleuren.

Ik wens u Gods zegen over het komende jaar

Dat Hij u steeds in zijn liefde mag blijven bewaren.
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VERJAARDAGEN 75 +

%Wsu?

In de komende maanden hopen te verjaren:

14 januari Mevrouw C.E. Paans, A. Janssenlaan 46, Teteringen

21 januari Mevrouw M.C.S. Quist, Kerkvaartsestraat 22, Waspik
24 januari Mevrouw J.G. van Pas, Vr. Vaartsestraat 26, Waspik

1 februari De heer M.T. Blok, Lange Veertel 88, ’s Gravenmoer

7 februari Mevrouw M. Molenaar, Leeuwerik 10, Sprang-Capelle

9 februari Mevrouw H. van Zelst, Schrevelstraat 70, Sprang-Capelle
8 maart De heer C.E.J. van den Anker, Bruhezestraat 1, Waspik
20 maart De heer S.J. Quist, Carmelietenstraat 18, Waspik

24 maart Mevrouw A.E. de Jong, Heggewikke 28, Sprang-Capelle
26 maart Mevrouw J.A. Pruijsen, Poolsestraat 43, Sprang-Capelle
31 maart De heer T. Boezer, Schotse Hooglanderstraat 72, Waspik

Wij wensen u alle goeds voor uw nieuwe levensjaar.

16



VRAGEN(V)UURTJE

We zijn al een poosje bezig met “Vragen [ V ] uurtje, samen met de
Rooms- katholieke parochie.

Eén keer in de 7 a 8 weken komen we bij elkaar, onder leiding van
pastoor, diaken en dominee. Dominee moeten we even missen maar we
hebben besloten toch door te gaan omdat we er veel van leren en het erg
interessant is.

Wat bespreken we zoal? Waar hebben we raakvlakken en waar verschillen
we van elkaar? Het is soms verbazend dat er zo veel op elkaar lijkt! Een
voorbeeld is het gedenken van overledenen.Wij doen dit de laatste zondag
van het kerkelijk jaar, onze buren 1 november en zo zijn er meer, soms
wat anders ingevuld, b v de voorganger leest de geloofsbelijdenis, wij
beantwoorden met een gezang, de buren beamen hardop.

De laatste keer hebben we het gehad over de vaste rituelen in de mis en
het waarom, de volgende keer gaan we het hebben over de
protestantenkerkdienst.

We hebben al een keer de kruisweg gelopen met uitleg, waarom zoveel
voorbeelden? Komt uit de tijd dat de mensen niet konden lezen of
schrijven met een voorbeeld was het makkelijker uit te leggen. Maar we
zijn het er over eens, dat er maar één God de vader is, die we alle willen
dienen en aanbidden.

Kom de volgende keer gerust een keer mee doen.

Volgend jaar op 10 januari in de Schakel om 19.30. Welkom!
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UIT DE HERBERG

Herbergdag ‘Hechting, geloof en relaties’

Hechting en hechtingsproblemen hebben invloed op onze relaties en ook op ons geloof en
onze geloofsbeleving. Veiligheid en vertrouwen zijn beide nodig voor veilige hechting. Door
de gebrokenheid waarin we leven is die er helaas niet altijd. Als er teleurstellende of
traumatische ervaringen zijn in hechtingsrelaties, dan werkt dit door in de verhouding tot God.
Hoe zit dat precies? En wat kan je daarmee in het pastoraat in de gemeente? En kan je daar
ook iets mee in de prediking? Relevante vragen.
Op donderdagmiddag 25 januari 2024 hoopt
psycholoog en theoloog prof. dr. Hanneke
Schaap-Jonker een lezing te geven in het
Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de
Herberg. De lezing zal gaan over de invloed van
hechting op geloof en relaties en de betekenis
daarvan voor pastoraat en prediking.

Na de lezing vertelt een oud-Herberggast over de
impact van hechting op haar leven en gaan we
verder over het thema in gesprek. Aan het eind
van de middag is er tijd voor ontmoeting en
gesprek tijdens een afsluitende broodmaaltijd.

Hanneke Schaap (foto Jaco Hoeve)
Deze middag is bedoeld voor predikanten, voorgangers, pastoraal werkers en pastorale teams.
Van harte welkom! We vragen u wel om uzelf tijdig aan te melden.

Datum: donderdag 25 januari 2024
Tijd: 14.30 — 19.00 uur (zonder broodmaaltijd tot 17.30 uur)
Plaats: Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, Oosterbeek

Kosten: € 20(incl. broodmaaltijd) / € 15 (zonder broodmaaltijd)

Meer info:  www.pdcdeherberg.nl

Aanmelden: herbergdag@pdedeherberg.nl, graag daarbij uw naam en adresgegevens
doorgeven en of u al dan niet de gezamenlijke broodmaaltijd wilt gebruiken.
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'Ere zij God in de hoge,’
zongen zij.
“Vrede op aarde
bij de mensen die naar

re r #
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